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	 	 	 	 	 	 Len	Munnik	
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	 	 	 o.l.v.	Jandirk	Pronk	
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Gastheer:		 	 Nico	Toornstra	
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Klokgelui	

Moment	van	s<lte	

Openingslied				 	 	 VREDE	
	 	 	 	 							In	de	s<lte	

cantorij:	couple2en;			allen:	refrein	

In	de	s<lte	gaat	weer	open				wat	zolang	gesloten	was,	
ogen	zien	wat	was	verborgen,	angst	houdt	dat	niet	langer	vast.		refrein	

	 In	de	s<lte	geef	je	leven,		als	de	ander	luis-tren	wil				
	 leven	dat	je	door	kunt	geven	aan	wie	het	maar	horen	wil:	 	 	refrein	

	 In	de	s<lte	krijg	je	liefde	als	je	and-ren	binnen	laat,	
	 als	je	al	je	zorgen	even	in	je	zelf	bezinken	laat;	 	 	 	 	refrein	

	 In	de	s<lte	als	je	handen	net	als	bloemen	opengaan,	
	 kun	je	als	je	heel	goed	luistert	weer	het	woord	van	God	verstaan:		refrein	

2022	Leersum,	St	Andries	kerkkoor		/	Peter	Habets	

Begroe<ng	 	 vg.	De	vrede	van	God	voor	u	allen	
	 	 	 a.			Gods	vrede		voor	de	wereld.	
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Bemoediging	

Gebed	om	onWerming	

	 	 Lied	tegen	de	Derde	Wereldoorlog	

Zingen	 “Wij	die	met	eigen	ogen”	 	 Zangen	van	zoeken	en	zien	407a	
	 	 	 	

4



2.	Wij	die	nog	mogen	leven	 	 			3.				Dat	wij	toch	niet	vergeten	
				van	hoop	en	vrees	vervuld,		 	 waartoe	wij	zijn	gemaakt,	
				aan	machten	prijsgegeven	 	 	 dat	diep	in	ons	geweten	
				aan	meer	dan	eigen	schuld,	 	 opnieuw	het	licht	ontwaakt,	
				wij	die	God	weet	hoe	verder	 	 dat	in	ons	wordt	herschapen	
				tot	hiertoe	zijn	gespaard,	 	 	 de	geest	die	overleeZ,	
				dat	wij	toch	nooit	erkennen	 	 dat	onze	lieve	aarde	
				het	recht	van	vuur	en	zwaard.	 	 nog	kans	op	redding	heeZ.		

tekst:	Huub	Oosterhuis			muziek:	TradiJoneel/Antwerpen	1539	 Psalm	124:6	

Zondagsgebed	

Lezing	uit	het	Oude	Testament:	 Jesaja	11,	1	-	9	

Antwoordpsalm	 “Voor	kleine	mensen	is	Hij	bereikbaar”										LB		72	A	
allen:	refrein	/	cantorij:		couple2en	
	

voorzang		1					 Hij	zal	opkomen	voor	de	misdeelden	
	 	 	 Hij	zal	de	machten	die	ons	dwingen	
	 	 	 breken	en	binden,	hij	zal	leven,	
	 	 	 onvergankelijk,	als	de	zon.	 	 refrein	
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voorzang		2		 Zoals	de	dauw	die	de	aarde	drenkt,	
	 	 	 zo	zal	hij	komen	en	in	die	dagen	
	 	 	 zullen	trouw	en	gerech<gheid	bloeien,	
	 	 	 zal	er	vrede	in	overvloed	zijn.		 				(geen	refrein)	

voorzang		3		 Dan	dragen	de	bergen	schoven	van	vrede	
	 	 	 en	de	heuvels	een	oogst	van	gerech<gheid,	
	 	 	 een	vloed	van	koren,	golvende	velden,	
	 	 	 een	stad	rijst	op	uit	een	zee	van	groen.									refrein	

voorzang		4		 Zijn	naam	is	tot	in	eeuwigheid,	
	 	 	 zolang	de	zon	staat	aan	de	hemel.	
	 	 	 Zijn	naam	gaat	rond	over	de	aarde,	
	 	 	 een	woord	van	vrede,	van	mens	tot	mens.				refrein	

Evangelielezing	 Markus	9,	30	-	37	

Zingen	 “Zal	er	ooit	een	dag	van	vrede”	 	 	 						LB		462	
	 	 	 	 	 tekst:	Henk	Jongerius			muziek:	Wick	Gispen	
	 	 			cantorij	couplet	1,	3	en	5		 allen	2,	4	en	6	
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OVERWEGING	

cantorij	 	 Da	pacem,	Domine,	 	 	 	 	 LB	1011	
	 	 	 da	pacem,	Domine,	in	diebus	nostris.		

vertaling:	Geef	vrede	Heer,	in	onze	dagen	

Dankgebed	-	voorbeden	-	s<l	gebed	-		Onze	Vader																											LB	369d	
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Mededelingen	van	de	diaconie	

Slotlied	 “Rechter	in	het	licht	verheven”	 	 	 	 LB	1008	

2.	 Hoor	de	bi`ere	gebeden	
	 om	de	vrede	die	niet	daagt.	
	 Zie	hoe	diep	er	wordt	geleden,	
	 hoe	het	kwaad	de	ziel	belaagt.	
	 Zie	uw	mensheid	hier	beneden,	
	 wat	zij	lijdt	en	duldt	en	draagt.	
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3.	 Houd	wat	Gij	hebt	ondernomen,	
	 klief	het	duister	met	uw	zwaard.	
	 Kroon	de	menselijke	dromen	
	 met	uw	koninkrijk	op	aard.	
	 Laat	de	vrede	eindelijk	komen,	
	 die	uw	hart	voor	ons	bewaart.	

Zegen	

Amen	

Pianospel	 	 Praeludium	in	E	van	JS	Bach		
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